Hallo iedereen!

Mijn naam is Finya, ik ben 25 jaar en momenteel tweedejaars student tolk NGT-NL. Via een
oproep op social media zag ik dat de NBTG een student-bestuurslid zocht, en ik heb meteen
gereageerd.

Mijn interesse in gebarentaal begon op de middelbare. Ik ben van nature nieuwsgierig en
creatief en pak graag nieuwe dingen op, ook als het leerproces uitdagend of moeilijk is. Zo
schrijf ik sinds mijn tienerjaren mijn eigen muziek, speel ik theater en doe ik aan allerlei
vormen van handwerk.

Als tiener ontdekte ik ook Lifeprint, het online leerplatform van Deaf/hh ASL-docent Bill
Vicars. De expressie hierin trok mij meteen aan. lk keek in één avond zijn playlist “ASL 1” uit
en ben daarna voor mezelf als hobby nummers gaan vertalen naar PSE, als combinatie van
mijn liefde voor taal en de muziek.

Vanuit de liefde voor muziek ben ik op mijn negentiende muziek gaan studeren aan de HKU.
Na mijn afstuderen merkte ik hoe lastig het was om een baan te vinden in de creatieve
sector, en hoe de druk van financieel rondkomen mijn kunst begon te beinvloeden. Vanuit
de wens om de integriteit van mijn kunst te bewaken ben ik me gaan oriénteren op andere
opleidingen, om me eventueel in een ander werkveld te begeven.

En daar stond het dan: tolk NGT-NL. Voordat ik wist dat ik het had gedaan, stond ik
ingeschreven. In de tijd dat ik nu kennis maak met NGT, het tolk werkveld en de
Dovengemeenschap heb ik al zo ontzettend veel geleerd, en mijn enthousiasme en
nieuwsgierigheid zijn alleen maar gegroeid.

Om straks wellicht de schakel te mogen zijn tussen de opleiding en de NBTG vind ik een hele
mooie taak, die ik met gebogen hoofd op me zal nemen. Voor de toekomst van het beroep is
het belangrijk dat de band tussen de NBTG en de opleiding goed onderhouden wordt, en ik
draag daar de komende jaren graag aan bij.

Naast mijn studie werk ik twee dagen per week als huishoudelijke hulp in de zorg en woon ik
in Overvecht met mijn vriend. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden, en kun je me dus
ook vinden achter de piano, in de boeken, onder de verf, verstrikt in de breigaren, of onder
een berg origami zwaantjes.

Bedankt voor het lezen, en ik hoop jullie te zien op de aankomende ALV!

Met lieve groeten,
Finya



